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In augustus staat NostalgieNet in het teken van de voormalige kolonie Nederlands-Indi€ en daarom veel aandacht voor het Indonesié van toen en nu.

Programma’s over Nederlands-Indié Dvd’s Nederlands-Indié

In de Winkel van de Nostalgie zijn verschillende

Thema-uur Nederlands-Indié dvd’s verkrijgbaar over Nederlands-Indié.

ledere maandag, woensdag en vrijdag om 19.00 uur
Een uur vol prachtige beelden van Nederlands-Indié over onder meer het dagelijks leven en het leven van

de Nederlandse soldaat overzee.

Documentaires Nederlands-Indié
Japanse ereschuld aan Indié-slachtoffers
Vrijdag 15 augustus om 19.00 uur
‘Japanse ereschuld aan Indié-slachtoffers’ is een boeiende en aangrijpende documentaire van
filmmaakster Dorna van Rouveroy met verhalen van Indische Nederlanders die als kind de Japanse .

Troepen in Palembang 1946
bezetting hebben meegemaakt. De herinneringen daaraan zijn kerven op hun ziel. Indrukwekkende oral

history waarin de geinterviewden verhalen over wat ze in de kampen hebben meegemaakt en waar ze voor

de rest van hun leven mee moeten hebben leren omgaan.

Indo nu!

Zondag 3 augustus om 19.00 uur

Documentaire ‘Indo Nu’ van Peter Bouwman en Carol Burgmeestre, een kleurendocumenatire waarin vier

generaties terugkijken op die tijd. Indrukwekkende interviews gelardeerd met zwart/wit materiaal van de

mensen zelf. De documentaire Indo Nu toont hoe verschillende generaties momenteel bezig zijn met hun

Indische achtergrond en identiteit. Met o.a. interviewende schoolkinderen, bekende Indo’s, een jongen die

de ratrace verlaat om een toko te beginnen, een directeur van een Indisch verzorgingstehuis, een

voormalige verzetsstrijder, wetenschappers, journalisten, galeriehouders en senioren die in een praatgroep Markt in Indonesié 1946
zitten en plakboeken maken voor hun kinderen en kleinkinderen. Wat vinden ze Indisch? Met welke vragen

zitten ze? Welke verwijten zijn er en wat houdt hen momenteel bezig? Een film over veerkracht, de

voordelen van een mengcultuur en de toekomst van de Indische identiteit.

Rockin Ramona

Zaterdag 2 en 23 augustus om 22.35 uur

Boeiende documentaire over het zogenaamde Indorock-verschijnsel, de harde en ruige rock-"n-roll muziek
die in het Den Haag van de jaren 1950-1960 door de zonen van Indische Nederlanders als pioniers van de .
Tielman Brothers
rockmuziek werd gespeeld. Heijnen legt de nadruk op het contrast tussen hun muziek destijds en de stijve

Nederlandse muziek. Zij raakten in de vergetelheid omdat zij te weinig platen maakten en alleen aan

optredens dachten. Het historische gedeelte is deels gebaseerd op het gelijknamige boek van Lutgard

Mutsaers.
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